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Gedicht:  Nicolaas Beets 

De moerbeitoppen ruisten 

De moerbeitoppen ruisten;  

God ging voorbij;  

Neen, niet voorbij, hij toefde;  

Hij wist wat ik behoefde,  

En sprak tot mij;  

 

Sprak tot mij in de stille,  

De stille nacht;  

Gedachten, die mij kwelden,  

Vervolgden en ontstelden,  

Verdreef hij zacht.  

 

Hij liet zijn vrede dalen  

Op ziel en zin; 

 'k Voelde in zijn vaderarmen  

Mij koestren en beschermen,  

En sluimerde in.  

 

De morgen, die mij wekte  

Begroette ik blij.  

Ik had zo zacht geslapen,  

En Gij, mijn Schild en Wapen,  

Waart    nog nabij.  
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Bij alle oorlogen en geruchten van oorlogen – in het bijzonder in het Midden-Oosten – hoor ik 
weleens zeggen of suggereren dat dit allemaal al voorspeld was in de Bijbel. Soms wordt eraan 
toegevoegd dat we tegenwoordig ook veel meer weten van wat er allemaal gebeurt in de wereld. 
En dat we daarom ook niet zeker kunnen zijn, dat al het nieuws dat we horen, is waar de Bijbel 
het over heeft, maar toch… 

Zou het kunnen dat dit allemaal in de Bijbel is voorspeld? Zelf vind ik dat altijd maar een lastig 
idee. In de Bijbel staan toch wel duizend dingen die je allemaal op duizend manieren kunt inter-
preteren? En sowieso: kan toekomst voorspellen logisch gezien wel? Heb je dan niet ook alle pro-
blemen die je ook hebt met tijdreizen in films: hoe beïnvloedt het nu weten van iets wat later ge-
beurt zélf dat wat gebeurt? En wat maakt het uit of iets wel of niet in de Bijbel al was voorspeld? 

Ik las over een filosoof die logeerde bij een gezin met een ernstig gehandicapt kind. Hij was zo ge-
handicapt dat hij praktisch niet kon communiceren en niet lang meer zou leven. ‘Maar straks in de 
hemel,’ zo vertelde de moeder, ‘straks in de hemel zien we elkaar weer en dan heeft hij niet al die 
handicaps meer.’ In eerste instantie vroeg de filosoof zich af of dit wel kon – logisch gezien. Hoe 
zou je die jongen herkennen zonder al die handicaps die hij altijd gehad heeft? Zou hij dan nog 
wel dezelfde jongen zijn? Maar al snel realiseerde de filosoof zich dat dit niet de vragen zijn waar 
het hier om ging. Deze moeder had niet de logische vragen over ‘identiteit’ opgelost – daar was zij 
helemaal niet in geïnteresseerd. Zij hield van haar zoon. Dát is waar het om gaat.  
Dát is waar ze het over had toen ze sprak over het terugzien van haar zoon in de hemel – en niet 
over filosofische problemen. 

Zou ik het ook zo kunnen horen als iemand zegt dat het allemaal al in de Bijbel staat wat er nu 
gebeurt in de wereld? Is deze persoon geïnteresseerd in logische vraagstukken rondom voorspel-
lingen? Natuurlijk niet. Gaat het deze persoon om de juiste Bijbeluitleg of exegese? Misschien ook 
wel niet. Het gaat om het vertrouwen dat alles in Gods hand is. Oorlogen en geruchten van oorlo-
gen – we hoeven niet precies te snappen hoe, maar we mogen erop vertrouwen dat God erbij is. 

           ds. Hermen Kroesbergen 
              

Overdenking  
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Kerkdiensten 

Zondag 13 juli – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Harma Beenes 

Zondag 24 augustus 10.00 uur 

9.30 koffiedrinken 

Uitdam 

Afscheidsdienst kerk Uitdam 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 20 juli – 10.00 uur 

Zuiderwoude 

Ds. Liesbeth Baars 

Organist: Harma Beenes 

 

Zondag 27 juli – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Harma Beenes 

 

Zondag 3 augustus – 10.00 uur 

Monnickendam 

Opstandingskerk 

Ds. Alexander Noordijk 

Organist: Gerda Zandstra 

Zondag 31 augustus – 10.00 uur 

Zuiderwoude 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 10 augustus – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Voorganger: Cora Vlaming 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 7 september – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Pieter Pronk 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 17 augustus – 10.00 uur 

Zuiderwoude 

Ds. Bart Vijfvinkel 

Organist: Harma Beenes 

Zondag 14 september – 10.00 uur 

Startdienst – Zuiderwoude 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 

M.m.v. De Cantorij o.l.v. Ike Wolters 



5 

 

 

 

 

13 juli 
Door de bezoeken aan het Kerkasiel in Kampen ben ik de laatste tijd meer bezig met de negentien-
de-eeuwse Deense theoloog Sören Kierkegaard. Op de zondagen 13 en 27 juli wil ik mij laten inspi-
reren door twee van mijn favoriete teksten van hem. Op zondag 13 juli in Broek in Waterland wil ik 
lezen uit de Bergrede in Matteüs 5: 1-10, en dan met name vers 8, waar zij die zuiver van hart zijn 
gelukkig genoemd worden, want zij zullen God zien. Daarnaast lezen we ook uit de brief van Jaco-
bus 4: 5-8. In vers 8 roept Jacobus weifelaars op hun hart te zuiveren. Letterlijk staat er niet 
‘weifelaars’ maar ‘dubbelen van ziel’. Kierkegaard schreef over deze teksten de ‘opbouwende toe-
spraak’ – hij was geen dominee dus hij wilde het geen preek noemen. In Engelse vertalingen kreeg 
deze toespraak de titel ‘Purity of Heart’ mee en in het Nederlands heet hij ‘Onverdeeld één ding te 
willen.’ Wie werkelijk het goede wil, wil één ding, en dus niet ook nog een beloning, een goed ge-
voel of een compliment daarnaast, zo betoogt Kierkegaard. Maar hoe doen we dat, echt alleen het 
goede willen? 
20 juli  
Op zondag 20 juli is de voorganger Liesbeth Baars. Zij is onder andere voorganger geweest bij Vrij-
burg, een vrijzinnige geloofsgemeenschap in Amsterdam. De viering is deze zondag in Zuiderwou-
de. 
27 juli 
Op 27 juli in Broek in Waterland lezen we één van de moeilijker verhalen uit de Bijbel: Abraham 
die gevraagd wordt zijn zoon Izaäk te offeren, Genesis 22: 1-14. Daarnaast lezen we uit de brief van 
Paulus aan de Filippenzen 2: 12-18. In vers 12 staat ‘Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat 
in diep ontzag voor God,’ letterlijk staat er ‘Werk met vrees en beven aan uw redding.’ Hieraan 
ontleende Kierkegaard de titel van een boek dat hij schreef over de beproeving van Abraham: 
‘Vrees en beven.’  
Kierkegaard schrijft dit boek onder een pseudoniem. Hij doet alsof hij een ongelovige is die pro-
beert te begrijpen wat geloof is en in het bijzonder hoe Abraham ‘vader van alle gelovigen’ ge-
noemd kan worden, terwijl hij zelfs bereid was zijn eigen zoon te doden.  
Voor Kierkegaard is het voor geloof essentieel om dingen te doen die niet uit te leggen zijn en 
moet je dat ook niet proberen. Je doet wat je doet, niet omdat jijzelf of iemand anders kan aanto-
nen dat dit nu echt het beste is, maar omdat dit is wat je moet doen. En in vrees en beven hoop je 
dat het God is die je dit ingeeft, zelfs al vinden mensen het dwaas of onzin of kansloos.   
3 augustus  
De zomerviering met Monnickendam samen is dit jaar op 3 augustus. We komen bij elkaar in de 
Grote Kerk in Monnickendam en de voorganger is dominee Alexander Noordijk. 
10 augustus 
Onze kerkenraadsvoorzitter Cora Vlaming gaat zondag 10 augustus voor in Broek in Waterland. 
Wie weet horen we iets terug van haar vrijwilligerswerk bij de stichting Epafras – namens hen be-
zoekt ze Nederlanders die gevangen zitten in buitenlandse gevangenissen. 
17 augustus 
Op zondag 17 augustus in Zuiderwoude is de voorganger ds. Bart Vijfwinkel. De cantorij heeft vorig 
jaar zijn muzikale bewerking van Micha gezongen. Wist u dat ds. Vijfwinkel nu ook een oratorium 
gemaakt heeft over Johannes de Doper? 
 

Bij de kerkdiensten 



6 

24 augustus 

Eeuwenlang kwamen mensen samen in de kerk van Uitdam om hun zoektocht naar zin te delen, 

om stilte te zoeken, om ruimte te maken voor gebed, een lied te zingen, elkaar te ontmoeten 

rondom oude verhalen.  

Binnen de Protestantse gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland werd het huidige 

kerkje uit 1937 steeds minder gebruikt. Drie kerkgebouwen is te veel voor de huidige geloofsge-

meenschap en na een lang en soms pijnlijk proces is besloten dat het kerkgebouw in Uitdam 

verkocht gaat worden om een nieuwe bestemming te vinden.  

Er liggen veel herinneringen op deze plek – mensen die er gedoopt, getrouwd, vanuit begraven 

zijn. In de laatste viering als Protestantse gemeente in dit gebouw willen we hier op zondag 24 

augustus bij stil staan. Om 9.30 uur bent u welkom in de kerk voor een kopje koffie, thee of wat 

fris.  

We lezen deze morgen uit de brief aan de Hebreeën over hoe we allemaal als vreemdelingen en 

gasten leven op deze aarde en op doorreis zijn naar het vaderland. We zijn pelgrims op door-

tocht. En we zingen over de kerk die is als een schip dat vaart – passend bij Uitdam waar niet 

alleen land en water elkaar raken, maar ook hemel en aarde. De ontmoeting met onszelf, met 

de ander, met God misschien, blijven we zoeken, maar voortaan komen we als gemeente samen 

in de kerken van Zuiderwoude en Broek in Waterland. Deze zondag vieren we nog één keer sa-

men de Maaltijd van de Heer in de kerk van Uitdam.  

We eindigen de viering met het naar buiten dragen van het avondmaalstel, het doopvont, de 

Paaskaars en de andere tekenen van ons gemeente-zijn waar we nu elders een plek voor zullen 

zoeken. Als iedereen buiten is, draait de voorzitter van de kerkenraad de deur op slot en over-

handigt de sleutel aan de voorzitter van het college van kerkrentmeesters om zorg te dragen 

voor wat er nu met het kerkgebouw gaat gebeuren.  

We willen u vragen een blad mee te nemen met uw herinneringen of foto’s van de kerk. We ma-

ken hier dan een herinneringsboek van dat we ook op de website willen publiceren.  

Het boek met herinneringen nemen we mee vanuit Uitdam naar de kerk in Zuiderwoude. Ook 

als u zelf niet aanwezig kunt zijn op 24 augustus, vragen we u via een van de kerkenraadsleden 

een blad voor het herinneringenboek aan te leveren.  

Wees welkom op zondag 24 augustus om 9.30 uur in de kerk van Uitdam waar we nog een laat-

ste keer als gemeente samen willen komen! 

31 augustus 

Op zondag 31 augustus ga ikzelf voor in Zuiderwoude. Er is dat weekend ook dorpsfeest in Zui-

derwoude, maar het is op dit moment nog niet bekend of de kerkdienst daar ook mee te maken 

gaat hebben. 

7 september 

Op de laatste zondag voor de startzondag 14 september is de voorganger ds. Pieter Pronk. Deze 

viering van 7 september is in Broek in Waterland. 
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Kerkenraadsvergadering  

 

 

20 mei 2025: Cora Vlaming opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hermen gaat ons 
voor in gebed.  
Ter voorbereiding op het nieuw te maken beleidsplan bespreken we hoe wij onze gemeente wil-
len zien over vijf jaar. We vinden het met name belangrijk dat wij een gemeente zijn waar we 
naar elkaar omzien. Een helpende gemeente. Een gemeente die bouwt aan de toekomst met 
nieuwe vormen van kerkzijn. Waar ruimte is voor mensen met heel verschillende overtuigingen. 
Waar je kunt werken aan een persoonlijke relatie met God. Er is voor het uitwerken van ons 
nieuwe beleidsplan een werkgroep opgericht. Het streven is om dit plan rond 20 oktober com-
pleet te hebben zodat het begin november tijdens de gemeenteavond aan de gemeente kan 
worden voorgelegd.  
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe puzzeltocht door de Broekerkerk voor zowel kin-
deren als volwassenen. Hermen is in gesprek met ‘De Havenrakkers’ over het geven van gods-
dienstlessen op school.  
Ook wordt er gesproken over de toekomst van de kerken in Waterland. Vanuit de classis wordt 
nauwere samenwerking tussen de verschillende kerken gestimuleerd. De onderlinge contacten 
zijn goed. Vooral bestuurlijk zou dat verlichting voor de ambtsdragers kunnen betekenen.  
De kerkrentmeesters onderzoeken de mogelijkheden en kosten voor het aanbrengen van een 
Livestream in de kerken. Wordt nog vervolgd.  
De pinksterdienst vieren we in Holysloot. Er zijn twee boten beschikbaar voor het vervoer daar-
naartoe.  
Op 14 september a.s. vieren we de startdienst in Zuiderwoude. Een kleine groep zal deze dienst 
voorbereiden.  
De Raad van Kerken Waterland wil graag in gesprek met omliggende gemeenten om te onder-
zoeken waar samengewerkt kan worden. Wij gaan dit gesprek aan.  
Vanuit de landelijke kerk is er een oproep om voor alle ambtsdragers en gemeenteleden die bij 
kwetsbare mensen op bezoek gaan een VOG aan te vragen. Dit proces wordt verder onderzocht 
en geïnventariseerd.  
Voor de confettikerk activiteiten wordt een nieuw jaarplan gemaakt. De vraag rijst wel of er in 
Uitdam nog wel belangstelling voor deze kinderactiviteit bestaat.  
De jaarrekeningen 2024 van zowel kerkrentmeesters als diaconie worden besproken en goedge-
keurd. Er zal nog een toelichting voor beide geschreven worden. Na toevoeging van de toelich-
ting worden beide ondertekend. Ook het beleggingsstatuut zal nog worden aangepast en onder-
tekend. 

Na de rondvraag sluiten wij de vergadering af met het zingen van lied 992. 

            Annet Nielsen, scriba 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2Fsoekot-120930060303-phpapp01%2F95%2Fsoekot-loofhuttenfeest-1-728.jpg%3Fcb%3D1348985038&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fandrepiet%2Fsoekot-loofhuttenfeest&docid=VvPya
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Na de zomer 

De feestelijke startdienst voor het nieuwe sei-
zoen is zondag 14 september in Zuiderwoude. 

De Woensdagwandeling begint na de zomer 
weer op 3 september. We vertrekken vanuit 
de kerk van Zuiderwoude. 

De Confettikerk gaat weer van start op zater-
dag 4 oktober in Broek in Waterland! 

De tweewekelijkse gespreksgroep begint weer 
op dinsdag 9 september van 19.30 tot 21.00 
uur in de pastorie in Zuiderwoude. 

De filmmiddag in de Draai 33 in Broek in Wa-
terland begint weer op de derde vrijdag van 
september, de 19e, om 13.30 uur. 

En in september beginnen we ook weer met 
een nieuw lied van de maand.  
In de zomer zullen we af en toe de oude lie-
deren van de maand herhalen zodat die er een 
beetje in blijven zitten. 

Jarigen en Jubilea 

80 + Jarigen in de komende periode: 
Mw. Elly Hornstra, 5 augustus, 80 jaar 
Dhr. Albert Blees, 6 augustus, 83 jaar 
Mw. Anne Jellema, 7 augustus, 84 jaar 
Dhr. Jan Groeneveld, 13 augustus, 88 jaar 
Mw. J. van den Berg, 18 augustus, 94 jaar 
Dhr. Teun Spits, 19 augustus, 86 jaar 
Dhr. Jan Roos, 21 augustus, 93 jaar 
 

Huwelijksjubilea 

Cor en Josee van Schieveen – 26 augustus  
60 jaar getrouwd 
Wim en Atie van der Starre – 4 september  
55 jaar getrouwd 
Rob en Marion de Baat – 6 september –  
40 jaar getrouwd 

Verjaardag predikant  
Ds. Hermen Kroesbergen, 16 augustus, 48 jaar 

 
 

Voor alle jarigen 
en jubilarissen ! 

 

 

 

Koffieochtend 

Elke woensdagmorgen kunt u een kopje 
koffie/thee drinken in de kerk van Zuiderwou-
de. 
De kerk is open van 10.15 uur tot 12.00 uur. 
Kom gezellig een keer binnen lopen!  
Hartelijk welkom. 

 

 

 

 

Kerk Zuiderwoude open 

Het is u vast niet ontgaan dat de deur van de 
kerk open staat. Tot en met zondag 24 augus-
tus is de kerk van Zuiderwoude elke dag open 
van 13.00 tot 16.00 uur. 

Een heerlijke plek om te rusten tijdens een 
fietstocht of wandeling of om zomaar even 
binnen te lopen. 

Voorin de kerk is de mogelijkheid om een 
kaars aan te steken. 

Verder verkopen we mooie tweedehands boe-
ken, fotokaarten, eigengemaakte jams en sap-
pen, de echte hand gebreide sokken en ander 
handwerk. De opbrengst hiervan is voor het 
onderhoud van de kerk. 

Uit de gemeente 
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1e Expositie in de kerk van Zuiderwoude,  

juli 2025   ‘Aquarellen‘ 

Van 1 juli tot en met 31 juli,  
dagelijks van 13.00-16.00 uur 

De kunstenaar Rik Verdenius laat de hele maand juli  

prachtige aquarellen zien van landschappen  

waaronder van Waterland.  

De schilder zegt hierover: ‘Mijn favoriete onderwer-

pen zijn landschappen, stadsgezichten en nautische 

onderwerpen. In mijn schilderijen probeer ik de sfeer 

van de plek en het moment te vangen. Ik zoek vaak de grens van land en water op, omdat daar 

het licht voortdurend verandert door de afwisseling van zon en wolken. Schilderen is voor mij 

communiceren. Het is een voortdurende zoektocht om de essentie van een plek te raken, en eruit 

te halen waarom het gezien moet worden.’ 

Rik Verdenius neemt regelmatig deel aan aquarelexposities in Nederland en buitenland. Zijn werk 

hangt soms in galeries en soms op kunstmarkten. Hij is dan ook een van de Meesters van het Rea-

lisme en kaderlid van de International Watercolor Society Holland. 

Rik is opgeleid aan de Wackers Academie en MK 24 in Amsterdam en door de maritieme schilder 

Jan Min. Hij volgde workshops bij internationaal bekende aquarelschilders als David Taylor,  

Herman Pekel, Andy Evansen en Michal Jasiewicks. 

Expositie 
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2e Expositie in de kerk van Zuiderwoude ‘De reiziger’ 

1-24 augustus 2025, dagelijks van 13.00-16.00uur 

 

Toelichting van de kunstenaar: 

Deze fotoserie ontstond in 2021 bij  
toeval door een samengaan van aan-
houdende Corona-isolatie, een dagelijk-
se wandeling en een vergeten speel-
goedmannetje. Ik combineerde mijn 
foto’s van Waterland met close-ups van 
objecten in huis en gaf dit alles een 
schilderachtige textuur.  
Via fotomontages en vele, langdurige 
bewerkingen zijn de foto’s die ik maakte 
in Waterland op een andere, gefanta-
seerde manier gebruikt als achtergrond 
voor het speelgoed-mannetje – ‘de reiziger’- dat ik in 2010 in Hotel NY in Rotterdam kocht.  
Het resultaat is een serie van 9 ‘staties’. 

De Reiziger maakt - net als ik - slechts een kort cirkelvormig wandelingetje door een winderig 
en imposant landschap om uiteindelijk weer terug te keren in zijn vertrouwde omgeving. In zijn 
fantasie echter loopt hij door een wondere wereld die hem inspireert en verbaast en over-
schrijdt hij landsgrenzen. Op zijn tocht wordt hij altijd vergezeld door vogels. Ik verheug me er-
op om voor het eerst de complete serie te kunnen exposeren op de juiste plek: midden in Wa-
terland en in het geliefde in kerkje van Zuiderwoude. 

Op de achterpagina van dit kerkblad vindt u de volgende twee ‘staties’: 
‘ Eindelijk op weg’ en ‘Het spoor bijster’ 

Over Toon Vieijra 

Hij is Geboren op 19 mei 1948 te Rotterdam. Woont nu in Zuiderwoude. 

Sinds 1980 is hij professioneel actief als componist/instrumentalist/producer in eigen studio en 
tot 2014 docent Muziektechnologie op het Conservatorium van Amsterdam.  
Hij begon vanaf 1990 vanuit datzelfde Conservatorium met zijn carrière als fotograaf door het 
in opdracht vastleggen van de nieuwbouw, concerten en workshops.  
Vanaf 2014 fotografeert hij freelance in opdracht voor brochures, portretten en concerten.  
 
Daarnaast maakt hij autonoom werk waarmee hij exposeert.  
www.toonvieijra.smugmug.com  
https://sandvoort.gallery 

Expositie 
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Van half leeg naar half vol – Abcoude  

 

De Dorpskerk in Abcoude kampte met krimp en vacatures in de kerkenraad. Maar door anders te 
gaan kijken, ontdekte de gemeente nieuwe mogelijkheden en hoop. ‘Het glas is niet langer half 
leeg maar half vol’, vertelt scriba Claartje van Andel.  

Lange tijd maakte de kerkenraad van de Dorpskerk in Abcoude zich druk om wat er niet was: te 
weinig bestuursleden, een vacature voor jeugdouderling, de gevolgen van krimp. Tot ze de focus 
verlegden naar wat ze wél hebben. Een bezinningsproces, begeleid door hun interim-predikant, 
bracht hen tot nieuwe inzichten over hun plek in het dorp en hun toekomst als gemeente.  

‘We zijn een kleine kerkenraad van acht mensen, met een vacature voor jeugdouderling. Krimp 
van de kerk en daarmee van mensen die willen en kunnen besturen, is al langer realiteit. Lang 
hebben we ons dan ook druk gemaakt om de organisatie van het kerk-zijn. Maar we hebben de 
focus verlegd naar wat we wél hebben, het glas is niet langer half leeg maar half vol. Wat we heb-
ben is best veel. Zoals een monumentale kerk in het centrum van het dorp en goede contacten in 
het dorp. En nu zelfs een breed samengestelde beroepingscommissie met drie leden jonger dan 
30 jaar die op zoek gaat naar een pionier-predikant voor onze vacante gemeente.  

Dat anders gaan kijken kwam voort uit een bezinningsproces over hoe we kerk willen zijn in het 
dorp. Dit proces werd begeleid door onze interim-predikant. Hij kon fris naar ons en onze situatie 
kijken. We zijn gaan nadenken over wat onze inspiratie is, wat de essentie van ons kerk-zijn is, hoe 
onze kerk kan voortbestaan. Het is nodig om in de contacten met het dorp open te zijn over de 
bron waaruit we leven en kerk zijn, zonder iets op te dringen.  

En nu begint alles langzamerhand bij elkaar te komen: de manier waarop we als gemeente samen 
willen zijn, de plek die we als kerk in het dorp willen innemen, en de manier waarop we dat hope-
lijk bereiken. Het hoeft niet te blijven zoals het was. Met elkaar durven we te kijken naar andere 
mogelijkheden, andere mensen. Ook niet-gemeenteleden, zoals huurders van onze kerk en het 
kerkelijk centrum, blijken soms te willen helpen om iets te organiseren. Dat is hoopgevend. Het 
willen vervullen van alle vacatures laten we los. Er zijn veranderingen en onzekerheden, maar God 
blijft, daar gaat het om. We durven vertrouwen dat Hij ons de weg zal wijzen.’  

Dit interview heeft plaatsgevonden in 2023. Het artikel is eerder verschenen in het blad 
‘#protestant.’ Eind december 2023 is ds. Aarnoud van der Deijl begonnen aan een periode van vijf 
jaar waarin hij samen met de gemeenteleden van de protestantse gemeente en betrokkenen bij 
de Dorpskerk en hopelijk met vele anderen uit het dorp een zoektocht maakt naar een nieuwe 
vorm van kerk-zijn, een zogeheten pioniersplek 

 

 

 

Ter inspiratie 
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20 juli: De stichting ‘Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers’: HOEBOEH 
De stichting heeft ten doel het verlenen van hulp aan bewoners in Oost-Europa, met name Roe-
menië en Moldavië. Hulpverlening die gericht is op het weer zelfredzaam maken van mensen, 
stimuleren van nieuwe activiteiten, vaak diaconaal van aard zoals een moederhuis voor jonge 
meisjes en moeders, bejaardeninstelling, gaarkeukens, voedselbanken en kledingverstrekking 
aan een psychiatrische instelling. Ook ondersteunen zij tijdelijk bestaande projecten, zodat deze 
op termijn zelfstandig kunnen doorgaan. 
In Roemenië is Hoeboeh aan het afbouwen. Zij hebben afscheid genomen van het particuliere 
bejaardenhuis in Sacele. Er zijn hier nu veel Roemeense sponsors. Het jongemoedersopvanghuis 
in Codlea, de groep Alfa & Omega in Oradea, de psychiatrie in Zarneste en de Zigeuner kerk in 
Vulcan wil Hoeboeh op een bescheiden manier blijven ondersteunen. 
Steun hen met uw gift in de collecte of maak een donatie over op NL 76 RABO 0310725674 t.n.v. 
St. Hoeboeh. www.hulpoosteuropamonnickendam.nl 
 
27 juli: Wilde Ganzen 
Stichting Wilde Ganzen is een van oorsprong protestantse 
Nederlandse organisatie die wil bijdragen aan een beter 
leven voor mensen die in armoede leven. Zij zet zich al zes-
tig jaar in voor een wereld zonder armoede. De stichting 
stelt mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Overal ter 
wereld zorgen mensen voor verandering door de handen uit de mouwen te steken. Met kleine, 
slimme projecten zorgen ondernemers in hun eigen buurten voor verandering en vooruitgang. 
Deze initiatieven worden opgezet door lokale mensen samen met Nederlandse stichtingen. Wilde 
Ganzen ondersteunt deze samenwerkingen met kennis, een sterk netwerk en geld. Zo helpen zij 
mensen die aan de slag gaan om hun buurt vooruit te helpen met de aanleg van sociale voorzie-
ningen. Van schoon drinkwater tot inclusief onderwijs. En van medische zorg tot financiële on-
afhankelijkheid. www.wildeganzen.nl 
 
3 augustus: Edukans Een kind dat leert is een kind met kan-
sen. Maar wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren 
niet naar school of maken hun schoolcarrière niet af. Edu-
kans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke 
onderwijs, want goed onderwijs zorgt ervoor dat kinderen 
kunnen ontsnappen aan armoede en de grootste kans maken 
op een betere toekomst. Wat je op school leert is voor altijd. Talent mag niet verloren gaan. Het 
begint met het schrijven van je naam. Dan leer je rekenen en samenwerken. En stap voor stap 
word je een volwassene. Een persoon met eigen dromen en wensen voor de toekomst. Maar wat 
nou als er helemaal geen school is? Als het niet veilig is op school? Of als de docent niet weet hoe 
hij les moet geven? Wat als je geen geld hebt voor een vervolgopleiding en dus geen enkel uit-
zicht op werk? Voor al die kinderen én jongeren is Edukans er. De droom van Edukans is een we-
reld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een vol-
wassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn eigen toekomst te beïn-
vloeden. En een volwassene die zijn kinderen dezelfde kans geeft. www.edukans.nl 

Diaconie 
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10 augustus: Kerk in Actie, zomerzending 
Cubaanse kerken bieden hoop: Cuba zit in een diepe economi-
sche crisis. Er is tekort aan voedsel, brandstof en elektra. Jonge-
ren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. 
Ouderen en zieken staan er alleen voor. De vrijheid van Cubaan-
se kerken werd vroeger ingeperkt door de overheid. Nu bloeien 
ze weer op in een tijd, waarin de samenleving hen hard nodig 
heeft. Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale en dia-
conale hulp te bieden. Volwassenen en jongeren kunnen theolo-
gisch onderwijs of leiderschapstrainingen volgen en praktische 
vaardigheden leren. Ze geven hoop via bijbelstudies, thuiszorg en maaltijden van zelf verbouwd 
voedsel. Ze ondersteunen ouderen en kwetsbaren in hun dagelijkse strijd om het bestaan. Geef in 
de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Cuba. 
 
17 augustus: Amnesty 
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun me-
ning geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroor-
deeld tot de doodstraf, na een oneerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de 
tralies.Amnesty is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen. In meer dan 150 
landen voeren zij actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. 
 
24 augustus: De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF 
UAF is een onafhankelijke stichting die de belangen behartigt van gevluchte studenten en profes-
sionals in Nederland. Op slimme en effectieve manieren bieden zij vluchtelingen kansen om zich 
verder te kunnen ontwikkelen op het gebied van studie en werk. Zij helpen ze op weg met advies, 
begeleiding, financiële steun en door de inzet van hun netwerk. Zij geloven in een wereld waarin 
gevluchte mensen recht hebben op een eerlijke kans om hun kennis, talenten en ambities in te 
zetten. UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie in Nederland. Wij kunnen hun werk deze zondag 
steunen! www.uaf.nl 

31 augustus: Stichting Huis aan het Water in Katwoude is een plek waar ieder-
een die te maken heeft met kanker ongeacht leeftijd, ziektefase, prognose of 
stadium van het ziekteproces, terecht kan. Huis aan het Water, waar mensen 
met kanker, hun partners, familie en vrienden terecht kunnen om het hoofd 
vrij te maken, tot rust te komen en waar dingen worden georganiseerd om met 
elkaar te ondernemen. Lotgenoten, psychologen, psychiaters, oncologische 
fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, vrijwilligers en coaches werken er samen aan het 
versterken van kwaliteit van leven en bieden daarmee tegenwicht aan de nare omstandigheden 
van de ziekte. Hierbij is onze steun onontbeerlijk.  

7 september: ZOA is een internationale noodhulporganisatie die actief is in crisisgebieden over de 
hele wereld. Wereldwijd zijn 120 miljoen mensen op de vlucht, op zoek naar een veilige plek. In 
deze moeilijke periode wil ZOA naast hen staan. Zij helpen mensen in crisisgebieden over de hele 
wereld, ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd. ZOA biedt hulp aan mensen die alles 
kwijt zijn geraakt door een natuurramp of conflict. Zij blijven aanwezig totdat mensen zichzelf 
weer kunnen redden. In een wereld vol conflicten, onrecht en rampen draagt ZOA bij aan hoop en 
herstel. De collecte van de diaconie is deze zondag bestemd voor ZOA. www.zoa.nl 
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   Geschreven door 
   Kick Brass  (4 mei 2025) 

 

 

Bonhoeffer – martelaar  

De theoloog Dietrich Bonhoeffer werd op 9 april 1945 op-
gehangen in concentratiekamp Flossenbürg. Dat is 80 jaar 
geleden. Er zijn op verschillende plaatsen in Duitsland ge-
dachtenisplekken en –borden om zijn martelaarschap te 
gedenken. Een ervan is te vinden in Berlijn. Bij de Zionskir-
che in Berlijn staat een bijzonder aangrijpende sculptuur 
als gedachtenis aan Bonhoeffers martelaarschap, gemaakt 
door Karl Biedermann.   

Bonhoeffer had in de jaren 1931/32 in de Zionskirche  
catechisatie gegeven aan jonge mensen uit zwak sociale 
milieus. Hij was daarvoor speciaal in deze wijk gaan wonen, 
zodat hij alle 50 gezinnen ook kon bezoeken. Hij had zich 
bijzonder ingespannen om met de jongeren een goed con-
tact op te bouwen en had daar zelf ook veel van geleerd. 
De kerk wilde daarom graag een sculptuur naast de kerk 
ter gedachtenis aan hem. Karl Biedermann had het reeds in 
1988 gemaakt, maar de autoriteiten van de DDR stonden niet toe dat dit beeld bij de Zionskir-
che geplaatst werd. Want deze kerk was toen een centrum van de oppositie tegen de commu-
nistische dictatuur. In de kerk was een ruime bibliotheek opgezet met lectuur over de zorg voor 
de schepping. Ze had ook de enige vrije drukkerij in de DDR.  
De sculptuur van Biedermann heeft van 1990 tot 1997 in het concentratiekamp Dachau gestaan. 
Daarna is het op 9 april 1997 opnieuw onthuld bij de Zionskirche. Het beeld geeft van voren een 
kruisvorm aan, en is van opzij een geknielde figuur. De romp, als torso vormgegeven, evenals de 
bewust aangebrachte ‘verwondingen’ op de borst getuigen van kwetsbaarheid en martelaar-
schap. Heeft de kunstenaar bij De geknielde houding zich laten leiden door wat de arts van con-
centratiekamp Flossenbürg vertelde? ’Door de halfgeopende deur (…) zag ik voor het uittrekken 
van de gevangeniskledij pastor Bonhoeffer knielen in innig gebed met de Heer zijn God. Dit ge-
bed, vol overgave en zeker van verhoring, van deze buitengewoon sympathieke man heeft mij 
ten diepste geraakt. Ook op de plek van de executie verrichte hij nog een kort gebed en beklom 
moedig en vastberaden de trap naar de galg. De dood volgde na enkele seconden. Ik heb in mijn 
vijftig jaar werk als arts eigenlijk niemand zo vol overgave aan God zien sterven.’  

Deze getuigenis van de arts wordt soms ook in twijfel getrokken. Niettemin is het 
mogelijk dat de kunstenaar erdoor geïnspireerd was. Bonhoeffer leefde sterk van-
uit het gebed en de Bijbelse meditatie. In zijn ‘Verantwoording’, waarvan ik on-
langs een nieuwe vertaling met commentaar uitbracht, schrijft hij: ‘Ik geloof dat 
God geen tijdloos lot is, maar dat Hij wacht en antwoordt op oprechte gebeden 
en verantwoordelijke daden.’ De tekst van de ‘Verantwoording’, geschreven voor 
enkele vrienden uit het verzet tegen het naziregime, getuigt van een diep Gods-
vertrouwen en tegelijk besef van eigen verantwoordelijkheid.  

Beeldmeditatie 

Karl Biedermann:  

Bonhoeffer, 1988, graniet en brons,  

hoogte 1.8 m, bij Zionskirche in Berlijn.  
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Jeugdpagina  
Streep de woorden die je vindt weg en zet de overge-

bleven letters in de vakjes eronder. 

We hebben vakantie! 

Bij de eerste zonnestraal 

Krijg ik een fijn gevoel 

Alsof ik sneller ademhaal 

Snap jij wat ik bedoel? 

Ik voel me goed 

Ik voel me vrij 

Ik wil naar buiten 

Wat denk jij 

Met je blote voeten in het zand 

Samen dansen op het strand 

Ik voel me goed 

Ik voel me vrij 

Ik ben buiten 

Ik ben blij 

Met je blote voeten in het zand 

Samen chillen op het strand 

We hebben vakantie! Yeah! 

We hebben vakantie! Yeah! 

Hier op deze mooie plek 

Heb ik jou ooit ontmoet 

We zaten aan de waterkant 

Ik weet het nog heel goed 

Ga laat naar bed 

Let niet op de tijd 

Slaap lekker uit 

En na het ontbijt… 

Met je blote voeten in het zand 

Samen dansen op het strand 

We hebben vakantie! Yeah! (2 x)

De zon komt op 

De zon gaat neer 

Soms zie je ‘m niet 

En dan schijnt ie weer (4x) 

We hebben vakantie! Yeah! ( 4x)

We hebben vakantie! 

 

Gemaakt door: 

Didi Dubbeldam en Jan v d Plas 

Beluister dit vrolijke liedje 

op youtube of spotify ! 
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Predikant 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Dorpsstraat 2 

1153 PB Zuiderwoude 

Email: hermen.kroesbergen@gmail.com 

Telefoon: 06 - 22989516 

Vrijdag vrij 

Scriba  

Annet Nielsen 

Cornelis Roelestraat 16  

1151CB Broek in Waterland, 06-13576244  

Email: npnielsen@ziggo.nl 

 

Kerkgebouwen  

Kerkgebouw: De Broeker Kerk 

Kerkplein 13, 1151AH Broek in Waterland 

Website stichting Broekerkerk 

www.broekerkerk.nl  

Verhuur Kerk en Rouwkamer: 

Wouter Jesse/Marieke Kuen, Parallelweg 7, 

Broek in Waterland, 06- 50912536 

marieke_kuen@hotmail.com  of naar 

kosterendekerk@gmail.com 

 

 

 

Kerkgebouw: Kerk Zuiderwoude  

Dorpsstraat 1, 1153 PB Zuiderwoude 

Website: https://zuiderwoude-uitdam-

broekinwaterland.protestantsekerk.net  

Verhuur Kerk als trouwlocatie  

Ria de Oude, 06-20266698 

Email: riadeoude@outlook.com 

 

Kerkgebouw: Kerk Uitdam 

Uitdammer Dorpsstraat 43,  

1154 PT Uitdam    

Kerkrentmeesters; het gemeenschappelijke 

rekeningnummer van de kerkrentmeesters 

is:  NL31RABO0310703301  

t.n.v. Prot. Gem Zuiderwoude-Uitdam-Broek 

in Waterland  

Diaconie: het gemeenschappelijke rekening- 

nummer van de diaconie is : 

NL58RABO0342813307  

t.n.v. Diaconie P.G. Zuiderwoude-Uitdam-

Broek in Waterland. 

Colofon: Verbinding is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Waterland. 

Correcties: Netty Hoogendoorn 

Ingezonden stukken ter beoordeling van de redactie: Cora Vlaming, Hermen Kroesbergen,  

Ruud Gortworst (samenstelling blad).  

Coördinatie verspreiding:  Ed Honingh (Zuiderwoude-Uitdam) 020-4033243 en  

Henk de Ruiter (Broek) 020-4031635 

Fotografie: Cover Johanneke Kroesbergen – Kamps, pagina 2, ontworpen met Copilot,  

achterpagina : Toon Vieijra 

Vrijwillige bijdrage voor Verbinding: NL41RABO 0310717671, Protestantse gemeente te Zuider-

woude-Uitdam-Broek in Waterland. Omschrijving: kerkblad Verbinding. 

Kopij voor 18 augustus 2025 versturen naar: kerkbladVerbinding@outlook.com   

 

Protestantse Gemeente 

          in Waterland 

mailto:npnielsen@ziggo.nl
http://www.broekerkerk.nl


  

Mar-
leen 
Berg,  

Muur-
kruis :  
PKN 
Zeist-

 

 

 

 

Vakantiebijbelweek 2025 

Gezellig knutselen en zingen in de zomerva-
kantie ! 

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar die graag 
knutselen, zingen, en samen spelen zijn de 
eerste week van de zomervakantie van harte 
welkom bij de jaarlijkse Vakantie Bijbel 
Week in de hervormde kerk van Ilpendam. 
Op een voor ieder toegankelijke en speelse 
manier worden er elke dag mooie verhalen 
uit de Bijbel verteld, waarin Petrus van Jezus 
leert wat het belangrijkste in het leven is. 
Het wordt natuurlijk gezellig als je er ook bij 
bent. Er wordt lekker gezongen, geknutseld 
en samen veel pret gemaakt. Het thema dit 
keer is: Vis je mee? Toegang gratis, opgeven 
vooraf niet nodig. 

Meer informatie? Mirjam van Vuure, 
0649420175 of www.kerkiw.nl  

 

Kleur en vervoering  
in de Broeker Kerk 
 
Donderdag 17 juli t/m zondag 17 aug.  
maandag 13-17 uur, dinsdag t/m zaterdag 10-
17 uur, zondag 12-17 uur.  
 
Vanaf donderdag 17 juli zijn in de Broeker Kerk 
de krachtige schilderijen van Jet Kunz en de 
sprookjesachtige foto’s van Tessa Posthuma  
de Boer te zien. 
Jet Kunz is kunstschilder en vooral portrettist. Het liefst breng zij de mens in beeld in interactie 
met diens omgeving, medemens of dier. Tijdens haar expositie in de Broeker Kerk toont Jet haar 
serie Dirigenten. In haar schilderijen legt zij vast hoe de dirigent diens vertaling van de muziek 
overdraagt aan het orkest. Dat vraagt om opperste concentratie en inleving en die zich laat zien in 
de mimiek en de lichaamshouding van de dirigent. Kijkend naar haar schilderijen komt via de diri-
gent de muziek van het orkest als vanzelf tot leven en waant men zich ineens in een prachtige 
concertzaal. 
Tessa Posthuma de Boer is feitelijk fotograaf, maar je zou haar ook kunnen zien als schilder zonder 
penseel of als schrijver zonder pen. Haar foto’s zijn niet zozeer een registratie van de werkelijk-
heid maar van de wereld die zij zelf creëert. Haar werk is sprookjesachtig, sfeervol en het licht lijkt 
haar onderwerpen te strelen. De laatste jaren legt Tessa zich toe op dat wil zeggen vrij werk. 
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Een broer en een zus van mij hebben toevallig op 
hetzelfde moment een nieuw huis gevonden. Dus 
deze dagen zijn druk met helpen sjouwen en bedden 
en kasten in elkaar zetten. Wat fijn om dan de stress 
van de verhuizing weer achter je te kunnen laten en 
naar huis te kunnen gaan. Tijd om een eerste zomer 
in Waterland te kunnen meemaken. Wij verhuisden 
vorig jaar augustus, maar door de stress van de ver-
huizing ben je dan met andere dingen bezig. 

De kajak die ik kreeg als afscheidscadeau van mijn 
vorige gemeente is alweer verschillende keren het 
water in gegaan.  

En ondanks de regenbui onderweg 
vond ik het fantastisch om met Pinkste-
ren met een groep van de gemeente 
van Zuiderwoude naar de viering in 
Holysloot te varen! 

 

Een klein stukje van de enorme tuin 

bij de pastorie heb ik omgespit om 

wat groente te kweken. En we hebben 

inmiddels al sla, spinazie, rabarber, 

aardappels, peultjes en venkel uit de 

tuin gegeten.  

We hebben het naar ons zin in Water-

land! 

ds. Hermen Kroesbergen  

Van de predikant 
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Fotografie: Toon Vieijra:  Statie 1‘ Eindelijk op weg’ & Statie 2 ‘Het spoor bijster’ (2025) 


